
 
 

 
 
 
Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Zeeland 
Provinciehuis  
Abdij 6  
4331 BK  MIDDELBURG  
  
= = uitsluitend digitaal verzonden = =   
  

Middelburg, 21 juni 2019  
  
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex. Art. 44 RvO PS Zeeland jo. art. 151 lid 1 Provinciewet van de 
leden Bos en Walravens (beiden FVD) over het niet uitnodigen van de President van de 
Russische Federatie bij de start van de viering 75 jaar vrijheid te Terneuzen.  
  
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij verzoeken wij u onze vragen ter kennis te brengen van de Commissaris des Konings in de 
Provincie Zeeland en/of aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.  
Wij vragen om de schriftelijke beantwoording van onze vragen. 
 
Vandaag werd de Statencommissie Bestuur geïnformeerd over de start van de viering van 75 jaar 
vrijheid. 
 
De commissie is in kennis gesteld van het feit dat de staatshoofden of regeringsleiders van alle 
geallieerde landen zijn uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Gebleken is echter dat de 
president van de Russische federatie niet uitgenodigd is voor de start van de viering van 75 jaar vrijheid 
te Terneuzen. Ook de regering van de Bondsrepubliek Duitsland zou zijn uitgenodigd. Dat laatste kan 
overigens op onze instemming rekenen. Het is goed een streep te zetten onder deze onverkwikkelijke 
geschiedenis. Niet vergeten, wel vergeven.  
 
Vanuit de media hebben wij begrepen dat als reden voor het niet uitnodigen van de Russische president 
zou zijn opgegeven dat de “Russen niet horen bij de bevrijders van Nederland” en dat “Rusland geen 
partij was bij de Slag om de Schelde”.  
 
Wij vinden dat de Russische regering ook uitgenodigd zou moeten worden om bij deze viering en 
herdenking aanwezig te zijn. De herdenking van de Slag om de Schelde is immers ook het startsein 
voor de nationale 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze 
verschrikkelijke oorlog noemt men overigens wereldoorlog omdat de oorlog zich eveneens afspeelde 
buiten het Deltagebied van de Schelde en zelfs buiten Nederland. Het was een oorlog met mondiale 
gevolgen. En hoewel Nederland inderdaad werd bevrijd door militairen vanuit Canada, de Republiek 
Polen, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Verenigde Staten van 
Amerika, speelde de Unie van de Socialistische Sovjetrepublieken (waarvan de Russische Federatie 
de rechtsopvolger is) in de bevrijding van Europa wel een doorslaggevende rol door de legers van Nazi-
Duitsland in Midden- en Oost-Europa gevoelige slagen toe te brengen. Aan het Oostfront zijn meer dan 
tien miljoen Russische militairen gevallen. Zonder dit grote Russische offer is het nog maar helemaal 
de vraag of we dit jaar überhaupt wel 75 jaar vrijheid zouden hebben gevierd. 
 
Daarom de volgende vragen: 

1. Is de Commissaris of zijn Gedeputeerde Staten van mening dat ook het staatshoofd van 
de Russische Federatie uitgenodigd zou moeten worden om aanwezig te zijn bij de start 
van de viering van 75 vrijheid? Zo neen, waarom niet? 

2. Zou u zich willen inspannen dat onze regering alsnog zo’n uitnodiging doet uitgaan? Zo 
neen, waarom niet? 

 
Hoogachtend, 
 
Martin BOS 
Fred WALRAVENS 




