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Onderwerp: Open brief aan Mark Rutte van Pastor Boeren voor Nederland in voor- en tegenspoed.

Rutte Geboeid. Romeo"s, de NL Doodseskaders ? Boer Afhankelijk. Profetie Verstomd. Ik val niet uit Zijn
hand.
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Bijlagen:

Geachte Geestelijke Leiders van Nederland,

Open brief aan Premier Mark Rutte van Pastor [
]

Open brief aan Mark Rutte van Pastor [N over de Zegen die de Boeren
zZijn.
ChristenUnie, u zou dit moeten weten: Maak er een breekpunt in de Coalitie van !

Open brief aan Mark Rutte van Pastor [N over de 7egen
die de Boeren zijn.

Misschien heeft u wel iets van een gevoel...,, maar u heeft geen besef |
Ons land zal geknecht worden...we zijn afhankelijk geworden van
derden. Wat een Rijkdom wat een Zegen zijn de boeren voor ons land.
Zij kunnen in slechte en barre tijden ons volk in leven houden. Er is
helemaal NIETS wat uw koers rechtvaardigt | Wij gaan als Nederland
ten Onder ! Ons volk zal zwaar ten ondergaan gaan door de Tirannie
van anderen | ChristenUnie, u zou dit moeten weten: Maak er een
breekpunt in de Coalitie van !



P is cen Nederlandse evangelist en voorganger uit de Pinksterbeweging.
Hij is pastor van

Reactie van een intelligente vriendin...
Ja, een enorme crisis in de diepe staat. Daarom slecht nisuws voor boeren.

Als we actiever zijn, komt alles goed. Het belangrijkste is om te blijven
vechten, 11:02

Boerin M : Verleden tijd. Dankjewel Tweede Kamer Dankjewel
iedereen die @VVD @cda @ded en @christenunie heeft gestemd. Je
hebt ons bedrijf kapot gemaakt w

Boeren voor Nederland in voor- en tegenspoed.
2]

Boeren, die meehielpen met de overstroming in Limburg, onze boeren
zZijn het, niet het WEF Kaag & Rutte kabinet, want die had geen
geschikte middelen ter beschikking. Gebeurde ook tijdens andere
rampen. Denk ook aan de watersnood van 1953 en velen werden
geholpen om in leven te blijven in WW2 door het voedsel van de
Mederlandse Boeren. Boeren zijn er in voor en tegenspoed en nu laat
de politiek ze keihard vallen !

I Rutte Geboeid.



_ (Juridisch expert)

We hebben nog nooit een premier gehad die zegt dat hij de wet
overtreedt als hem dat vitkomt en dat ook doet. Dat zegt iets over de
ambtelijke cultuur en iets over de 2de Kamer, dat die machteloos is.
De heer Rutte had geboeid die zaal moeten verlaten. Denk ook aan de
WOE, de toeslagaffaire, staatsontvoeringen en nu ook aan het inzetten
van gemaskerde Romeo's om vreedzame protesterende mensen op te
pakken en het leger inzetten tegen de eigen bevolking. Landverraad
door orders aan te nemen van het WEF.

"Een premier die zegt dat hij de wet overtreedt als het hem uitkomt,
vind ik eerder horen bij een banaan, dan bij een polder."

Romeo's, de NL Doodseskaders ?



Boer Afhankelijk.

De komende jaren zult u veel pastorale hulp dienen te geven niet alleen aan de boeren,

maar ook hen die van hun bestaan afhankelijk zijn.
De acties van de boeren zijn nog lang niet voorbij en steeds meer burgers sluiten zich

aan.

Wereldwijde aandacht voor protest Nederlandse boeren: 'Stikstofbom ontploft'.

Artikel "Wereldwijde aandacht voor protest Nederlandse boeren: 'Stikstofbom ontploft" te vinden op de website van RTL Nieuws | 29 juni
2022

Profetie Verstomd.

Waar blijft uw profetische woord ? Is de profetie verstomd ?
Geef op z'n minst publiekelijk aan dat u het eens bent met Pastor [
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In zijn boek betoogt dominee Geuze dat profetie ‘onmisbaar is voor de christelijke
gemeente’. Des te schrijnender vindt hij het te moeten constateren dat ware
profetie schaars lijkt te zijn in ons land. “Wat we missen, Is een stuk concrete
leiding van de Geest in allerlel situaties,” zegt de zacht sprekende B Als we
profetischer waren, zouden we meer wachten op de Here, meer stil zijn voor Hem.
En daardoor veel minder vergaderen en meer bidden. Ons verstand is een
geschenk van God, maar het kan de Geest ook belemmeren. De problemen die wij
met ons verstand tevergeefs proberen op te lossen, wil Hij vaak door openbaring

juist wel oplossen. Profetie verrast ons.”

Ds. N oud-predikant van de Hervormde Gemeente te Nunspeet.

Ik val niet uit Zijn hand.

Ik val niet uit Zijn hand (Psalm 16)

Een lied over alles wat ons bezig kan houden in ons leven.
Mooie dingen, maar ook moeilijkheden en zorgen. In alles mogen we vertrouwen op

God.

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,

Harderwijk
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